
M  E  E  Z  I  N  G  K  O  O  R                      W   A   T   E   R   L   A   N   D

Word nooit verliefd

Zodra ik zestien jaar werd heb me moeder me gezegd:
M’n kind vertrouw dat manvolk niet, die kerels zijn zo slecht
Ze maken alle meissies gek alleen voor tijdverdrijf
Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan hun lijf
En hoe meer ik het bekijk, me moeder had gelijk

Refrein:

Word nooit verliefd, want dan ben je verloren
Je zeilt erin tot allebei je oren
Word nooit verliefd, meiden wat ik zeg is waar
Als je verliefd wordt dan ben je de sigaar

Me moeder zegt: de man houdt eerst een meissie aan de praat
Je krijgt een advocaatje en een stukkie chocolaad
Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd
Wanneer je ’m vijftig centimeter van je lijf afhoudt
En hoe meer ik het bekijk, me moeder had gelijk

Refrein:  (zie boven)

Ik heb me moeder es gezegd: me vrijer houdt zo aan
Die wil nou elke avond in ’t plantsoentje wand’len gaan
Me moeder zegt: meid ga je gang, dat wandelen kan geen kwaad
Als het maar altijd wandelen blijft en je maar nooit zitten gaat
En hoe meer ik het bekijk, me moeder had gelijk

Refrein:  (zie boven) (2 x)

REKEN MAAR!!!
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