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Een troeter van Monnickendam

Aan de oever van het IJsselmeer.
Daar heeft mijn wieg gestaan.
Daar ga ik steeds, daar kom ik weer.
Daar ga ik nooit vandaan.

Refrein
Aan de Gouwzee, aan de Gouwzee.
Daar is het leven goed.
Aan de Gouwzee, aan de Gouwzee.
Krijg ik steeds nieuwe moed.
Waar de speeltoren klingelt zijn oude lied.
Waar het IJsselmeer golft langs het Galgenriet.
Daar leef ik als kind van mijn stam.
Een ‘troeter’ van Monnickendam.

Ik heb er lief en leed gezien.
In ’t stadje aan de Gouw.
En wat er ook gebeuren mag.
Ik blijf het altijd trouw.

Refrein

Dan hoor ik weer de haringbel.
En ruik de rokerij.
Hoe goed het ook geweest mag zijn.
’t Is allemaal voorbij

Refrein
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