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Dat bruine café aan het IJselmeer

Refrein 1:

Dat bruine café aanhet IJsselmeer, daar gaat m’n gezellig tekeer.
Je kunt daar je zorgen vergeten, want geld is geen punt moet je weten.
En wordt het s’avonds een beetje laat, dan hebben we’ t fijn naar ons zin.
Ik trek aan de bel voor een rondje en dat is nog maar het begin

En kom ik dan weer s’avonds, met mijn zeilboot aan de ree.
Dan vraag ik aan mijn buren toe ga gezellig mee.
In’t kroegje aan de haven geniet ik nog het meest.
We zingen met z’n allen, het is een knallend feest

Refrein 2:
Dat bruine café aan het IJsselmeer daar kom ik zo graag iedere keer.
Je kunt dan dansen en springen, de boerenkapel staat te swingen
En klinkt aan het einde de loftrompet, dan trekken we stevig van leer
We roepen dan proost en we zingen, we lusten er nog eentje meer

Geen mens heeft daar nog zorgen een ieder heeft plezier
De kroegbaas roept he jongens, de hoogste tijd voor hier.
En heb je dan geen centen, schrijft hij het op de lat
En zegt betaal maar later want ik heb klanten zat.

Refrein (zie boven refrein 2)

Refrein (eerste twee regels) lalalalalalalalala
En klinkt aan het einde de loftrompet, dan trekken we stevig van leer
We roepen dan proost en we zingen, we lusten er nog eentje meer
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